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Het is een zonnige dag in Mono, het dorpje
waar Masja en haar papa wonen. 


In Mono staan huizen, maar verder is er niet
veel te doen...



‘Papa, waarom is er geen speelparadijs in ons
dorp?’, vraagt Masja. 



- ‘Ik weet het niet’, zegt papa. ‘Maar als we de
weg door het bos nemen, zijn we zo in het
stadje Diversum. Daar hebben ze alles.’



Intussen in het bos waar de egeltjes wonen...


‘Goed kijken voor je oversteekt’, waarschuwt
mama egel. ‘Ze rijden heel hard hier.’



‘Jij ook, Egeltje!’



‘Een-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven,
Waar is Berend Botje gebleven?


‘Hij is niet hier hij is niet daar, Hij is naar
Amerika, Amerika, Amerika!’

In de auto wordt hard gezongen...



‘Ik hoor muziek!', roept Egeltje.
Hij danst de weg op.





‘Papa! Kijk uit!
Een egeltje!’



‘'Waarom loop je nou op de weg!’, zegt papa.
 - ‘Waarom loopt jullie weg door ons bos?’,
antwoordt Egeltje. 
- ‘Daar stond ik niet bij stil’, zegt papa.
- Ga je mee naar het speelparadijs?’, vraagt
Masja. 



‘Alleen als jullie met egeltjes-snelheid rijden’,
zegt Egeltje. ‘Stapvoets.’ 



‘Stapvoets? Dan hebben we geen wielen
meer nodig!’, zegt Masja.









‘Nu zitten jullie met je hoofd nog steeds in de

auto!’, lacht Egeltje. ‘Waarom?’


‘Goeie vraag’, zegt papa. ‘Laten we  eruit

klimmen.’





'Ik dacht dat hier allemaal autowegen

liepen!', zegt papa verbaasd. Maar nu ziet hij

ineens iets anders. 

En zo lopen ze het stadje Diversum binnen...



'Zien jullie dat ook?', vraagt hij.


Masja en Egeltje dansen de weg op. 'Jaaaa!',

juichen ze. 'Het speelparadijs!'
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 MANIFEST voor een

2. Verschillende dingen

1. Ruimte voor iedereen

Steden en dorpen zijn plekken waar wij,
mensen, samen wonen. De straat is de
rui- mte tussen onze huizen. Dit is
openbare ruimte: dus voor iedereen. 

Op straat kunnen mensen van jong tot
oud allerlei verschillende dingen doen.
Kin- deren kunnen er opgroeien. Planten
kun- nen er groeien. Dieren kunnen er
een plek hebben. Er kan worden
gespeeld, ontmo- et, gewinkeld. Je kunt
er rondkijken, met of zonder andere
mensen zijn en je kunt er doorheen
reizen. Waarvoor een straat wordt
ingericht, hangt af van de plek.

Wat als iedereen die straten bedenkt,

maakt en inricht zich aan de volgende


afspraken zou houden?

Wil jij dit ook? Ga naar

onderteken
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4. Meepraten

3. Zorgeloosheid

5. Niet harder dan je mag

In onze straten kunnen alle mensen
gezond leven. En zich goed voelen. Jij
hoeft niet uit te kijken of op te passen dat
je wordt aangereden. Je hoeft alleen maar
uit te kijken dat je zelf niet hard tegen
iemand aanrijdt met je fiets of step. 

Omdat je op straat zoveel verschillende
dingen kunt doen, moet de straat ook
door verschillende mensen worden
ingericht. Zij kunnen elkaar helpen bij de
vraag: waar is de straat eigenlijk voor? En
jij kan ook daarover meepraten. 

Je moet in een straat niet meer harder
kun- nen rijden met een auto dan je mag.
Dan kunnen er daarna ook andere bordjes
op- gehangen worden dan bordjes met
het ci- jfer 30 of 50. Of misschien zijn er wel
hele- maal geen bordjes meer nodig.

EERLIJKE STRAAT

rechtvaardigestraat.org en
het manifest





Zo lang duurt het

voor je stilstaat

(een uitleg voor

autobestuurders)

Wist je dat 30 
kilometer per uur 

8 meter per seconde is?
 

Dat zijn twee

parkeerplaatsen die je in

één seconde voorbijrijdt. 



Of 33 egeltjes.
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